
Boerderijnummer   3.1.110 
Erfnaam    De Meene 
Oudste vermelding   ca 1865 
Huidig adres Meenweg 6 
 
Historie woning 
 

Deze zogenaamde spoorwachterswoning werd omstreeks 1865 door de 
Nederlandse Spoorwegen gebouwd. Dit soort huisjes waren bedoeld 
voor de spoorwegwachters, later waren de bewoners meestal 
spoorwegarbeider terwijl hun vrouw de spoorbomen bediende. In 1986 
is de spoorwachterswoning volledig verbouwd tot woning. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoners waren omstreeks 1865 Leendert Rutten en 
Berendina Grada Palm. Zij vertrokken in 1872 naar Lonneker en 
ruilden toen met de familie Schipper. 
 
► De spoorwegwachter Gerrit Jan Schipper (1836-1900) was 
geboortig van Heerde en in 1860 getrouwd met z’n plaatsgenote Maria 
IJzerman (1827-1902). Uit dit huwelijk werden geboren: Hendrika 
Lamberdina (1867-1872), Gerrit Jan (*1869) die in 1894 in Goor 
trouwde met Hermina Hendrika van Dijk en Heintje (*1872). 
 

► Heintje trouwde in 1902 met de Diepenheimse spoorwegarbeider Gerrit Hendrik Bolink (1879-1954) en 
kon dus blijven wonen en gelijktijdig de spoorbomen bedienen.  

 Gerrit Hendrik en Heintje kregen 3 kinderen: Johanna Berendina Maria (*1902), Maria Berendina Johanna 
(1904-1911) en Gerritje Johanna (*1907). Na het overlijden van Bolink vertrok Heintje in 1954 naar 
Diepenheim. 
 

► Nieuwe bewoner werd in 1954 Gerrit Hendrik 
Mengerink (*1928); hij was afkomstig van de Wheedijk 
(3.1.344) en vertrok daar in 1971 weer naar toe. 
 
► Mengerink verkocht de woning in 1971 aan 
Gerrit Timmer, die daarvoor aan de Twikkelerweg 9a, bij 
de Kiefte, had gewoond. Timmer bouwde er een garage 
bij en verbouwde de woning in 1979. Hij overleed echter 
in 1981, waarna z’n weduwe J. Timmer-Vastenburg in 
1982 naar Winterswijk vertrok, maar de woning als 
weekendhuis aanhield.  
Vanaf 1997 is het weer permanent bewoond; nu door ds. 
Adriaan Doornheim en z’n vrouw Joke Doornheim-
Vastenburg, de vroegere weduwe Timmer. 

Vroegere spoorwachterswoning 


